
Vakantieliefde. 

  

Daan geniet van de zon in het pierenbad van het vakantiepark in Zuid-Frankrijk. Met gespreide armen 

op de rand staart hij door zijn zonnebril naar het grote zwembad naar badjuffrouw Chloé, Chloé is 

een jonge vrouw van ongeveer dezelfde leeftijd als Daan die zelf net vijfentwintig is geworden. Ze 

heeft lang zwart haar in een knot en draagt een badpak met daarover een rood shirt met de naam 

van het vakantiepark op haar rug. Daan twijfelt of hij op haar af moet stappen of niet, hij probeert 

oogcontact met Chloé te maken maar dit is uiteraard niet te doen door de grote ronde zonnebril die 

Chloé draagt. Chloé kijkt af en toe wel zijn kant op, maar kijkt ze dan naar hem of gewoon naar alle 

mensen in het pierenbad. In de hoop om op te vallen spant Daan de spieren in zijn armen en borst 

aan op het moment dat Chloé zijn kant op kijkt, Daan sport ruim vijf keer per week en zijn gespierde 

lichaam laat hij dan ook maar al te graag zien. Maar ze reageert niet en gaat verder met haar werk en 

loopt naar de andere kant het grote zwembad verder bij Daan vandaan om een jonge man aan te 

spreken die zojuist een duik maakte in het ondiepe stuk van het zwembad. Het is een graad of 

drieëndertig en Daan gaat even kopie onder voor wat verkoeling, als hij boven komt ziet hij dat Chloé 

zijn kant opgelopen komt, hij verstijft en staart naar Chloé die hem nadert maar ze loopt lang hem en 

spreekt daar een oudere vrouw aan die een ligstoel versleept naar de andere kant van het zwembad. 

Chloé staat nu op nog geen twee meter afstand van Daan met haar rug naar hem toe en Daan wacht 

geduldig af tot ze zich omdraait en op het moment dat ze dat doet grijpt Daan meteen zijn kans en 

zegt haar gedag, Chloé antwoord met een glimlach “bonjour” en loopt weer terug naar het grote 

zwembad terwijl Daan haar aandachtig met zijn ogen volgt. Daan schikt van een plons in het water 

direct naast hem, het is zijn vriend Hans die dit vanaf een afstand nauwlettend heeft gevolgd. “Wat 

zit je hier nou te wachten, ga gewoon naar haar toe en spreek haar aan!” zegt Hans terwijl hij Daan 

een duw geeft. Daan twijfelt, zou hij dit nu wel doen, misschien heeft ze een vriend of vind ze mij 

helemaal niks. Hij haalt diep adem klimt uit het pierenbad, loopt naar het grote bad toe en duikt in 

het bad, als hij aan de andere kant boven komt ziet hij de lange bruine benen van Chloé. “Hallo, ik 

ben Daan, ik spreek geen Frans maar wilde je toch even aanspreken” zegt hij zenuwachtig in 

gebrekkig Engels. Chloé laat haar zonnebril iets zakken en Daan staart nu recht in haar licht bruine 

ogen en ze antwoord ook in gebrekkig Engels “Hallo Daan ik ben Chloé, waar kom je vandaan?” Daan 

klimt op uit het zwembad en kamt met zijn vingers zijn haar achterover. “Ik kom uit Nederland.” 

Chloé bewondert het gespierde lichaam van Daan en vervolgt met een brede glimlach dat ze verder 

moet met haar werk maar dat ze om vijf uur klaar is met haar werk. Ze loopt door naar de andere 

kant van het zwembad terwijl ze nog een paar keer omkijkt naar Daan terwijl ze een groep van drie 

kinderen aanspreekt die met een bal overgooien en bijna andere mensen raken met de bal. Dolblij 

zwemt Daan terug naar zijn vriend en met een brede lach op zijn gezicht vertelt hij aan Hans dat ze 

Chloé heet en dat ze om vijf uur klaar is met werken. Daan neemt plaats op een ligstoel naast Hans 

en blijft daar de rest van de tijd in de zon zitten, af en toe kruizen hun blikken die dan bevestigd 

worden met een glimlach. Daan leunt achterover in zijn stoel, hun gesprek was kort maar Daan heeft 

er wel een goed gevoel over ze zegt niets voor niets dat ze om vijf uur klaar is. Een uur later gaat 

Hans terug naar hun caravan en Daan wacht tot het vijf uur is. Zodra het vijf uur is en Daan op kijkt 

ziet hij Chloé nergens meer, is ze al vertrokken of is ze zich aan het omkleden. Daan springt op uit zijn 

stoel en kijkt of hij haar ergens ziet maar er is geen spoor van Chloé te bekennen er staat nu bij het 

zwembad een andere badjuffrouw. Daan kan niks anders doen dan zijn spullen pakken en hopen dat 

Chloé er morgen weer is. Er komt een medewerker van de bar naar Daan toegelopen en drukt een 

briefje in zijn hand en loopt zonder iets te zegen weer weg. ‘Daan ik zie je graag vanavond om acht 

uur hier op het terras, Groet Chloé.’ Daan vouwt het briefje op en stopt deze in de zak van zijn 

zwembroek en loopt met een brede glimlach naar de caravan waar Hans hem verbaast aankijkt als hij 



aangelopen komt “Hé dat was snel!” “Ja ik kreeg een briefje van iemand dat ze mij vanavond wil 

ontmoeten om acht uur” Hans lacht en gaat weer verder in het boek dat hij aan het lezen is. “Wat 

ben je aan het lezen?” “De strijd van een soldaat” antwoord Hans die meteen weer het boek induikt. 

Het zal wel een goed boek zijn, niet dat het Daan iets kan schelen want die zit met zijn hoofd bij 

Chloé, hij loopt de caravan in en loopt meteen door naar de badkamer waar hij vrolijk fluitend geniet 

van een warme douche. Hij doet een lekker luchtje op en trekt een net shirt en korte broek aan. Het 

lijkt lang te duren maar om acht uur staat Daan op het terras, Chloé is er nog niet en Daan besluit aan 

een tafeltje te gaan zitten, het duurt niet lang voor dat hij bij het zwembad Chloé aan ziet komen. Ze 

draagt een lange witte rok en een blauwe top en haar lange zwarte haar los, ze ziet er nog mooier uit 

dan toen Daan haar vanmiddag voor het eerst zag. “Chloé wat zie je er prachtig uit” Chloé bloost en 

bedankt Daan en neemt plaats aan het tafeltje. Daan bewonderd de beeldschone jonge dame naast 

hem aan de tafel en hij weet even niet meer wat hij moet zegen, Chloé doorbreekt de kille stilte met 

de vraag of Daan zijn vakantie nog lang duurt. “Nee mijn vakantie is helaas bijna voorbij, overmorgen 

is mijn laatste dag hier” “Dan moeten we maar genieten van deze avond” zegt Chloé terwijl ze Daan 

zijn hand vast pakt. De twee praten tot in de late uurtjes over hun levens, hobby’s en verleden. Chloé 

is inderdaad net als Daan vijfentwintig jaar jong en ze komt uit een klein dorpje vlak bij Paris en voor 

haar opleiding werkt ze nu deze zomer hier in het vakantiepark. Ze heeft net als Daan een stacaravan 

hier op het park alleen zijn de stacaravans voor het personeel kleiner. Deze caravans staan aan het 

einde van het park in een afgelegen stuk. De tijd vliegt voorbij en om twaalf uur sluit de bar maar 

Daan en Chloé blijven toch nog even zitten, ze praten rustig door. Het is erg gezellig en om half twee 

zegt Chloé dat ze echt moet gaan slapen aangezien ze de volgende dag gewoon weer moet werken 

bij het zwembad. Daan neemt afscheid en geef Chloé een kus op haar wang en kijkt hoe Chloé 

wegloopt richting haar stacaravan. Als hij haar niet meer ziet loopt Daan met een brede lach op zijn 

gezicht naar zijn stacaravan en ziet dat Hans al slaapt, Daan sluipt naar binnen en gaat op zijn bed 

liggen. De volgende ochtend zit Hans al aan de koffie als Daan wakker wordt “Zo dat was laat 

vannacht, ik neem aan dat het gezellig was?” roept hij als Daan naast hem aan de tafel gaat zitten. 

Daan vertelt Hans alles over zijn date met Chloé. De rest van de ochtend zijn Hans en Daan in de stad, 

ze bezoek een museum maar Daan kan aan niets anders denken dan Chloé. Die middag na de lunch 

gaan de mannen weer naar het zwembad en zoeken een ligstoel uit. Chloé is aan het werk, ze staat 

bij het grote zwembad en kijkt om zich heen tot ze Daan ziet. Chloé zwaait kort naar de manen, en de 

mannen zwaaien terug Daan kijkt nog even naar haar en gaat op de stoel naast hans zitten die alweer 

in zijn boek aan het lezen is. Zo nu en dan kruizen hun blikken en kijken ze elkaar even in de ogen 

maar Chloé heeft het druk met haar werk en gaat van de ene naar de andere kant van het zwembad 

door de kinderen die zich niet aan de regels houden. Een paar uurtjes later komt ze naar Daan 

toegelopen en gaat naast hem op een ligbed zitten. “Zie ik je vanavond hier weer om acht uur?” 

Daan antwoord opgetogen dat hij haar graag vanavond weerziet. Chloé staat op en loopt weer weg. 

Hans kijkt op uit zijn boek “Een tweede date, ze is blijkbaar nog niet op je uitgekeken” zegt hans met 

en brede lach voor hij zich weer verschuild in zijn boek, Daan Reageert niet en kijkt hoe Chloé 

wegloopt. Hij gaat liggen op het ligbed en doet zijn ogen even dicht. 

Die avond staat Daan weer keurig op tijd bij de Bar en al snel ziet hij de beeldschone Chloé aankomen 

nog mooier dan de dag daarvoor. De twee praten onder het genot van een drankje en na tweede 

drankjes vraagt Chloé of Daan zin heeft om bij haar in de caravan een drankje te doen. Daan schikt 

van de vraag maar gaat in op haar voorstel en volgt Chloé terwijl ze gezamenlijk over het park lopen. 

Chloé haakt haar arm in Daan zijn arm en samen lopen ze door. Aangekomen bij de Caravan ziet 

Daan dat het inderdaad een stuk kleiner is dan waar hij verblijft maar binnen is het best wel knus en 

gezellig ingericht. Het ruikt er fris, er staan bloemen op tafel en er hangen foto’s van haar familie en 

vrienden aan de muur. Daan bekijkt de foto’s en de caravan terwijl Chloé twee glazen wijn inschenkt 



en Daan een glas geeft. “Ja Sorry ik heb geen bank maar je kunt op het bed zitten." Daan gaat op de 

rand van het bed zitten en zet zijn glas op een kastje wat daarnaast staat en Chloé komt naast hem 

op het bed zitten. Ze praten verder over hun jeugd. Na het eerste glas volgt al snel een tweede en 

een derde glas. De fles is leeg en ze zijn beide best wel aangeschoten. Daan waagt het erop en streelt 

Chloé over haar wang en door haar haar, gevolgd door een kus op de lippen, Chloé klimt bij Daan op 

schoot terwijl ze haar lippen op de zijne zet en hem innig zoent. Al snel rollen ze zoenend over het 

bed en vliegen de kledingstukken door de kamer en beleven een lange wilde nacht. Chloé valt in 

slaap op Daan zijn schouder en zo worden ze de volgende ochtend ook weer wakker. Als ze wakker 

zijn en het tijd is dat Chloé weer moet gaan werken, trekt Daan zijn kleren weer aan en vertrekt hij 

richting zijn stacaravan waar Hans hem met een brede lach aan ziet komen en de mannen hebben 

geen worden nodig Hans weet precies wat er gebeurt is de brede lag op Daan zijn gezicht en het feit 

dat hij pas de volgende ochtend terug komt zeggen genoeg. Daan besteed de laatste dag van de 

vakantie samen met zijn vriend maar ook die middag zijn ze weer bij het zwembad waar Chloé ook 

weer aan het werk is, ze zwaait naar hem als ze hem ziet en Daan zwaait terug. Later die avond 

ontmoeten ze elkaar weer bij Chloé haar caravan en Chloé wacht niet af, nog voor dat Daan iets kan 

zeggen wordt hij door Chloé op het bed geduwd. “Laten we er een mooie laatste nacht van maken” 

Voor dat Daan kan antwoorden ligt Chloé al op hem en zoent ze hem vol passie terwijl ze zijn kleren 

uit trekt. De volgende ochtend neemt Daan al vroeg afscheid van Chloé en verlaat hij haar Caravan 

om zijn spullen te gaan inpakken en samen met Hans terug te keren naar Huis. 

 

 

 

 

 

 


